
Workshop tuinbord schilderen
Wij willen naar de Wereld Jamboree 
in Amerika! Om geld te verdienen 
organiseren we workshops tuinborden 
schilderen. De komende data zijn:
 – 24 november 2018
 – 19 januari 2019
 – 9 maart 2019
Aanvang is om 14:00 op de 
Baardmeesweg 29. Het is uiteraard 
ook mogelijk om als groep 
(Teamactiviteit, bedrijfsuitje, familie-
dag) op een ander moment een 
workshop aan te vragen. Wij hebben  
in het afgelopen jaar al 10 leuke, 
succesvolle workshops gehouden met 
mooi resultaat. Meer dan 80 mensen 
zijn met een eigen geschilderd 
tuinbord naar huis gegaan.
De kosten van deelname aan de 
workshop bedragen € 20,-. In de prijs 
is het materiaal, koffie/thee en wat 
lekkers inbegrepen. We kunnen 
maximaal plaats bieden aan 15 
deelnemers per workshop.

Wilt u meedoen, meld u aan via mail: 
mark@scoutszeewoldewsj.nl
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Bloembollen actie!
Vanaf 27 oktober, zolang de voorraad 
strekt, komen we op zaterdagmiddag 
langs de deur om weer bloembollen te 
verkopen. We hebben weer witte 
krokussen en blauwe druifjes. 5 euro 
per zakje. Voor de vorst in de grond, 
dan heeft u mooie bloemen met de 
lente.

Kerstmarkt
Ook dit jaar staan we op het 
kerstfestijn van Zeewolde. Komt u 
ons bezoeken op vrijdag 21 december 
vanaf 15:00? We hebben weer wat 
lekkers, aanmaakblokjes en andere 
leuke dingen.

PopUp Restaurant
Zaterdagavond 9 februari 2019 staat 
het vervolg van ons succesvolle 
stamppottenbuffet van 2018 op de 
planning. Het menu houden we nog 
even geheim. Reserveer nu alvast uw 
plaatsen, want vol=vol. Meer 
informatie volgt snel.

Moederdag actie
Wij horen bij de troep Tompoezen, 
dus we kunnen eigenlijk niet zonder 
een tompoezen actie. We zijn druk 
bezig met het zoeken naar een 
geschikte bakker om deze actie voor 
moederdag te organiseren. Dus hou 
onze facebook in de gaten.

Clusterkamp
Begin oktober hebben we ons 3e voorbereidingsweekend gehad in 
Pijnacker. Dit was een clusterkamp samen met de troepen Tompoezen 
(daar zitten wij bij), Roze koeken, Soezen en Hagelslag. Bij elkaar 160 
personen. Zo kunnen we alvast wennen aan een kamp met veel 
deelnemers. Maar in Amerika komen er 40.000 scouts. Dat wordt lastig 
om iedereen op 1 groepsfoto te krijgen!

Vergeet niet onze sponsorartikelen!

Aanmaakblokjes
van Thomas

Hondenkoekjes
van Mark

Taarten
van Lisanne
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Komende acties



Ervaringen van Mark van het 
‘Halloween’ kamp
In juni hadden we ons 2e troep-
kamp. Voor ons lekker dichtbij , 
want het was in Almere. Op dit 
kamp sliepen we voor het eerst in 
tenten. Nog niet met je buddy maar 
met iemand die je zelf had uit-
gekozen. Het thema was dit 
weekend een soort van Halloween. 
Dus iedereen had een griezel-
kostuum aan. Ik was een spook . 👻.

Ook was het hele terrein versierd. 
tijdens dit  kamp hebben we heel 
veel spellen gedaan om elkaar 
beter te leren kennen. Ook konden 
we zwemmen in het water naast 
het terrein. De zaterdag moesten 
we voor het eerst echt een opdracht 
doen met je buddy. We moesten 
een lunch regelen bij onbekenden, 
dat was best raar om te doen omdat 
je dat soort dingen normaal niet 
zou doen. 
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Ervaringen van Lisanne van het 
‘Halloween’ kamp
Ons spooky tweede troepweekend 
was erg... spannend. Het thema 
was halloween. Iedereen was op de 
eerste dag verkleed, en zette in 
deze situatie zelfs hun tent op! Dat 
ging niet zonder vlekken, oops. De 
rest van het weekend was genieten 
van de zon, en elkaar beter leren 
kennen. En laten we niet de 
muggenbulten vergeten, iedereen 
had ze en iedereen werd er gek 
van! Maar het was een erg 
geslaagd kamp, en ik weet zeker 
dat het volgende kamp top wordt!
Lisanne

Ervaringen van Thomas van het 
‘Halloween’ kamp
Halloween kamp was echt grappig.
We gingen eerst rijden naar de 
locatie (dat lekker dicht bij was).
We kwamen aan en ik had al gelijk 
het gevoel van yes dit word weer 
een f+cking vet weekend.
Eerste keer slapen in een tent met 
de Tompoezen. Ik sliep samen met 
Mark maar Bart is mijn buddy.
Die avonds gingen we leuke 
spellen spelen zoals vlaggenroof.
Daarna had de troepstaf een 
spookhuis gemaakt van het 
kampgebouw. Daar zat ook een 
mysterie, die ik samen met wat 
anderen aan het oplossen was.
Toen gingen we een kleine hike 
lopen en daarna lunchen met je 
buddy bij een random gezin. We 
kwamen terug en gingen in 
groepjes een grotere hike lopen 
met allemaal leuke dingen erbij. 
Daarna zwemmen, volgens mij.
Die dag daarna gingen we allemaal 
spellen doen zoals kalkoenenspel 
(heel leuk spel). En toen was het 
alweer afgelopen.…
Thomas

We moesten nu gewoon bij mensen 
aanbellen en vragen of we mee 
mochten eten. Nou, dat was 
ingewikkelder dan we dachten. Of 
we belden bij niet al te gastvrije 
mensen aan of we vroegen het niet 
vriendelijk genoeg, want wij 
hebben uiteindelijk met de 
troepstaf  moeten eten… Na het 
eten hadden we een soort van hike. 
De troepstaf had over de kaart van 
Almere het jamboree terrein gezet.

En zo moest je de afstanden lopen 
die je in Amerika ook zou gaan 
lopen. 
Nou, dat was nog wel een stuk. 
Het was wel gezellig tijdens het 
lopen. Zondag hebben we ook nog 
spellen gedaan. Daarna was het 
kamp alweer afgelopen. Het was 
weer een super gezellig kamp! 
En... we hebben elkaar weer een 
stukje beter leren kennen.
Mark



Bij mij was dat Michelle Obama. Ik 
vond mijn match bij troep hagelslag. 
‘s Avonds hadden we nog een 
avondspel. Je moest met je groepje 
ingrediënten gaan zoeken voor je 
snack van de avond. Bij onze groep 
ging dat best soepel. Wij hadden 
uiteindelijk tompoezen, hagelslag en 
chips. Na het spel gingen we naar bed. 
De volgende ochtend begonnen we 
met een ontbijt. Er kwam vooral heel 
veel pasta en hagelslag voorbij.  Na 
het ontbijt hadden we een spel waarbij 
je een zo groot mogelijk restaurant 
moest krijgen, en dus ook een zo hoog 
mogelijke functie in het bedrijf. Dit 
moest je doen door producten laag in 
te kopen en duur te verkopen. Na het 
ochtendspel gingen we lunchen. 
Daarna had je de keuze uit een aantal 
spellen. Onder andere met paracord 
knopen, vliegtuig spel, taart versieren 
en lekker Hollands. Er waren ook 2 
activiteiten die je moest doen voor een 
insigne die je kunt verdienen. Dat 
waren spellen om je te laten zien hoe 
de Amerikaanse cultuur is en wat 
andere landen denken over de 
Nederlandse cultuur. Na de spellen 
gingen we avondeten. Het eten ging in 
een roulette.  Je begon bij de ene troep 
en dan at je het volgende gerecht bij 
een andere troep enzovoort. We aten 
groentesoep, kippenpootjes, wraps en 
iets met spekjes als toetje. ‘s Avonds 
hadden we nog een disco. De 
volgende dag moesten we het terrein 
waar we verbleven een beetje 
opknappen, dus snoeien, hout hakken, 
etc. Dit was omdat we gratis konden 
verblijven op het terrein. Maar daar 
moet je wel iets voor doen. Als laatste 
hadden we nog een soort van crazy 
88. Alleen wij noemden het ‘how to 
become an eagle scout’. Dus eigenlijk 
gewoon opdrachten doen in een 
groep, en telkens een level hoger 
komen. Het was echt super grappig en 
gezellig. Daarna was het weekend 
alweer voorbij.... Het was echt een 
super gezellig en leuk weekend!
Mark

Op de laatste avond regende het en 
kwam het eetschema in de war, maar 
ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. We 
hebben een heitje voor een karweitje 
gedaan, zodat we daar gratis konden 
overnachten. Dit was erg leuk om te 
doen. Al met al een superleuk 
weekend!
Thomas

Ervaringen van Lisanne van het 
clusterkamp
Het derde troepweekend was echt 
geweldig! Niet alleen zagen we onze 
eigen troepleden weer, we mochten 
ook kennismaken met 120 andere 
scouts. Deze scouts kwamen uit troep 
Hagelslag, Roze koeken en Soezen. 
We hebben bij andere troepen 
gegeten, en zoveel mogelijk mensen 
ontmoet. De challenge was natuurlijk 
om zoveel mogelijk namen te 
onthouden. Het is mij aardig gelukt, 
maar er waren er teveel om ze 
allemaal te onthouden. Op zondag 
deden we een variant op crazy 88, en 
mijn groepje had gewonnen! Dus wij 
werden op het podium officieel tot 
Eagle Scouts benoemd.  Gezelligheid, 
sociaal zijn en knuffels stonden 
centraal, en dat maakte dit een top 
weekend! Kan nier wachten tot 
troepweekend 4 maar die is nog heel 
ver weg :(
Lisanne

Ervaringen van Mark van het 
clusterkamp
Vrijdag avond 7 uur moesten wij in 
Pijnacker zijn voor het clusterkamp. 
Wij hadden het kamp met de 
rozekoeken, soezen, hagelslag en 
natuurlijk DE TOMPOEZEN. Toen 
we aankwamen kregen we de helft 
een foto van een bekend persoon. Het 
was de bedoeling dat je de andere 
helft zou vinden. Eerst ging ik met 
mijn buddy onze tent opzetten, dat 
ging best snel. Dus konden we nog op 
zoek naar de kaartjes match. Ik vond 
mijn match best snel, gewoon over elk 
kamp de naam van je persoon 
noemen.
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Ervaringen van Corné van het 
clusterkamp
Op 5 oktober begon het clusterkamp 
van de troepen Roze Koeken, Soezen, 
Hagelslag en Tompoezen. Wij zijn 
natuurlijk de Tompoezen! We moesten 
helemaal naar Pijnacker. Gelukkig 
kenden de Jan Wandelaar scouts het 
terrein al van afgelopen Zomerkamp. 
Dat was makkelijk want het werd al 
bijna donker toen we arriveerden. We 
sliepen in tentjes van 2 personen met 
de buddie die ook in Amerika de 
buddie is. Na de opening deden we 
een spel dat eindigde in een gezellige 
chaos. De volgende dag deden we 
voor het ontbijt eerst ochtendgym. Na 
het ontbijt deden we een spel dat 
genoemd werd: American Dream. 
Hierbij was het doel rijk worden door 
een restaurant te openen. Onze 
patrouille “de ijsberen” was daar 
redelijk succesvol in. Vervolgens 
werden ons de maten opgenomen 
voor de kleding die we dragen op de 
Wereldjamboree. Fijne broeken zijn 
dat! Bij de workshops deden we een 
quiz over Amerika en over de 
verschillende culturen op de wereld. 
Vervolgens mochten we bij alle 
troepen iets eten. In de avond een 
‘Sweet and Pink’ party bij de 
kampvuurkuil. 
Op zondag voor het ontbijt al de 
spullen inpakken. Ook nog een spel 
waarbij we leerden over de 
Amerikaanse scouts. Dat is echt 
anders dan in Nederland! Het 
weekend ging snel voorbij en in maart 
hebben we weer een kamp lekker 
dichtbij met alleen onze eigen troep 
Tompoezen. 
Corné

Ervaringen van Thomas van het 
clusterkamp
Een ontzettend leuk kamp met 
verschillende leuke troepen. We 
waren wel met ruim 130 scouts.
Ook het thema "Pink en Sweet" was 
erg leuk. Alles roze!
De disco was ook erg leuk,  ze hadden 
er veel werk van gemaakt!


