
Workshop tuinbord schilderen
Wij willen naar de Wereld Jamboree 
in Amerika! Om geld te verdienen 
organiseren we o.a. workshops 
tuinborden schilderen. De komende 
data zijn 26 mei en 23 juni. Aanvang 
is om 13:30 op de Baardmeesweg 29. 
Het is uiteraard ook mogelijk om als 
groep (bijvoorbeeld: Teamactiviteit, 
bedrijfsuitje, familiedag) op een ander 
moment een workshop aan te vragen. 
Wij hebben  in de afgelopen maanden 
al 6 leuke, succesvolle workshops 
gehouden met mooi resultaat. Meer 
dan 51 mensen zijn met een eigen 
geschilderd tuinbord naar huis 
gegaan.

De kosten van deelname aan de 
workshop bedragen € 20,-. In de prijs 
is het materiaal, koffie/thee en wat 
lekkers inbegrepen. We kunnen 
maximaal plaats bieden aan 15 
deelnemers per workshop.

Wilt u meedoen, meld u aan via mail: 
mark@scoutszeewoldewsj.nl
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Wereld Jamboree Wist je datjes
- de jamboree van 22 juli t/m 2 
augustus 2019 plaatsvind.
- er 684 jeugd deelnemers uit 
Nederland naar toe gaan.
- het kampterrein 3 bij 2 km groot is
- dit midden in het Natuurpark 
Summit Bechtel Reserve ligt.
- dit in de staat West Virginia is.
- de coördinaten van dit park 
37°54'58.0"N 81°07'26.5"W is.
- ze meer dan 40.000 jeugddeelnemers 
verwachten uit de hele wereld.
- het minimaal 16 uur reizen is.
- we na de jamboree nog een nareis 
van 10 dagen door Amerika gaan 
doen.
- De allereerste tompoes in Nederland 
is gemaakt door een Amsterdamse 
bakker.
- alleen al de HEMA jaarlijks meer 
dan 14 miljoen tompoezen verkoopt.

Komende acties
In navolging van ons lekkere 
stamppottenbuffet in januari, staat er 
voor september een pastabuffet op de 
planning. Volg ons op facebook om 
deze actie niet te missen!

En in het najaar gaan we weer 
bloembollen verkopen.

Troep Tompoezen
Alle Nederlandse scouts zijn verdeeld over 19 troepen van 36 scouts. 
Elke troep heeft de naam van een Nederlandse lekkernij. Wij zijn 
onderdeel van troep Tompoezen. In het weekend van 17,18,19 maart 
hebben we alle andere deelnemers uit onze troep leren kennen. Ons 
volgende kamp is 8,9,10 juni. En begin oktober hebben we een 
gezamenlijk kamp met de troepen Tompoezen, Roze koeken, Soezen en 
Hagelslag!

Vergeet niet onze sponsorartikelen!

Aanmaakblokjes
van Thomas

Hondenkoekjes
van Mark

Taarten
van Lisanne
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Ervaringen van Mark van het 
eerste troepweekend
Het eerste kamp met de tompoezen... 
Zo heten wij, de 36 jeugddeelnemers 
en de 4 stafleden die naar de V.S. gaan 
naar de World Jamboree. Er gaan nog 
veel meer troepen. Maar ik ben een 
Tompoes!

4 andere jeugddeelnemers kende ik al 
maar alle andere waren nog ‘nieuw’. 
Via whatsapp hadden we al wel 
contact gehad, maar nu zagen we 
elkaar voor het eerst. Ik vond het best 
spannend. Met het eerste kamp gingen 
we naar Castricum, dicht bij zee.

Iedereen kreeg een naamkaartje. Zo 
kon je de namen herkennen. Ook 
bleek ik een ‘achternaamgenoot’ te 
hebben, een meisje dat ook “De 
Graaf” als achternaam heeft. We 
hebben besloten met z’n tweetjes, dat 
we er alles aan gaan doen om onze 
familienaam hoog te houden. Haha...

De eerste avond hebben we kennis 
gemaakt, leefregels opgesteld. Ik vond 
de sfeer er goed in zitten. Op zaterdag 
ging het echte werk beginnen. Spellen 
rond het gebouw, elkaar nog meer 
leren kennen, hamburers eten en bij 
het kampvuur zitten. Het kampvuur 
was ook wel nodig, want het was 
KKKOOOUUUDDD... Op zondag 
stond ik als parkeerwacht voor alle 
ouders, die kennis kwamen maken 
met de leiding.

Op zondag werden ook oorkondes 
uitgereikt. Zowel serieuze als 
grappige oorkondes. Ik kreeg de de 
oorkonde: “Most helpfull helper”. Ik 
help mensen graag. Leuk dat de 
leiding dat ook al heeft gezien.

Het eerste kamp was geslaagd. Ik heb 
leuke mensen ontmoet. Ook de 
leiding, waar ik wel vertrouwen in 
heb. Ik heb zin in het volgende kamp, 
in Almere.

Mark

Ervaringen van Lisanne van het 
eerste troepweekend
Ons eerste troepkamp was 
geweldig! Het is een super 
gezellige groep. We hebben leuke 
activiteiten gedaan, waardoor we 
elkaar na 1 kamp al goed kennen. 

Op de laatste dag kregen we een 
houten kistje. We moesten van alle 
andere uit de groep iets positiefs 
opschrijven en in hun kistje doen. 
Daarna mocht je je eigen kistje 
openmaken, en dan raden wie het 
briefje voor jou had geschreven. 
Dit kistje nemen we elk troep 
weekend weer mee en gaan hem 
elke keer vullen met nog meer 
positieve briefjes.

Ik kan niet wachten tot het tweede 
troepkamp begint!

Lisanne

Ervaringen van Thomas van het 
eerste troepweekend
Bij het eerste troep weekend 
hadden we een leuke en gezellige 
groep. Het was ook leuk om de staf 
te leren kennen. Ze waren allemaal 
verkleed in Amerikaanse stijl zoals 
bijvoorbeeld Marilyn Monroe. 

Ook tijdens de corvee was het 
gezellig. We hadden leuke muziek 
aan en het werk was klaar voor we 
het wisten.

Thomas

Was deze nieuwsbrief leuk?
Ga dan naar onze website en meld 
je aan voor de nieuwsbrief. Dan 
ontvang je hem in je mailbox zodra 
er een nieuwe verschijnt.

Ervaringen van Corné van het 
eerste troepweekend
Het eerste troepweekend vond ik 
heel erg leuk. Het was er super 
gezellig. We hebben heel veel 
spelletjes gedaan om elkaar beter 
te leren kennen.

Ik heb heel veel zin in de 
Wereldjamboree in Amerika, want 
we gaan heel veel zien, heel veel 
doen en het lijkt me een 
fantastische ervaring.

Corné

Ervaringen van Bart van het 
eerste troepweekend
Het eerste kamp was een 
kennismakingskamp. Een gezellig 
kamp met heel veel leuke mensen 
waarmee we vast een gezellige tijd 
gaan beleven in Amerika.

Ons volgende kamp is in juni. Dan 
gaan we elkaar nog beter leren 
kennen en krijgen we ook meer 
informatie over hoe het gaat op de 
Wereld Jamboree.

Bart


